
Verslag busreis 29-09-2023 
 
Ook dit jaar vertrokken we op 29 september weer voor onze jaarlijkse busreis. 
Doordat iedereen keurig op tijd was konden we ook stipt om 9 uur richting Dussen 
vertrekken. 
Daar werden we bij klompenmakers Den Dekker, ontvangen met koffie en gebak 
waarna we op ‘n hele ludieke manier uitleg kregen over het vakmanschap van het 
klompen maken! 
Niet alleen “hoe” de klompen gemaakt worden, maar zeker ook de verhalen die 
daarbij verteld werden, zorgden voor ‘n hele gezellige ochtend! 
Aansluitend stond er ‘n heerlijke lunch voor ons klaar, die iedereen zich goed heeft 
laten smaken. 
Daarna was er even tijd om er wat aankopen te doen. Daarbij vonden de 
vogelhuisjes gretig aftrek. Heel Maren Kessel zal deze winter nog vaak naar de 
“KLOMP” kijken !!! 
Rond half 2 stond het treintje gereed, dat ons veel van de mooie omgeving liet zien. 
Uiteindelijk kwamen we bij de Black Angus Farm van Sonja en Morgan terecht. 
Hier werd ons de verzorging van dit speciale runderras uitgelegd en waardoor de 
bereiding van deze vleessoort als intimiderend wordt gezien. 
Ook mochten we nog rondneuzen in de stallen en het winkeltje. 
Na enkele consumpties en het proeven van verschillende soorten heerlijke 
hamburgers, stond om half 5 de bus van de Maaskant ons al weer op te wachten. 
Deze bracht ons naar Oyen alwaar we in de Schutskooi een voortreffelijk diner 
voorgeschoteld kregen. 
Rond 20 uur zat de dag er bijna op en werden we weer naar Maren gebracht waar  
nog lang nagepraat is over deze gezellige en geslaagde dag!!! 
 
Iedereen die deze reis mogelijk heeft gemaakt, HARTELIJK DANK hiervoor!!!! 
 


