
Verslag fiets driedaagse 2-3 en 4 augustus 2024

Donderdag 1 augustus moesten we de koffers inleveren bij het Gilde paviljoen in Maren Kessel, Toon 
van Schijndel zou ervoor zorgen dat ze op vrijdag naar Hotel Steensel gebracht werden.

Vrijdagmorgen stond de koffie om half negen klaar bij het Gilde paviljoen. Daar kregen Gerry, Gerard 
en Ad een speciaal vestje aan geboden met desbetreffende fietsvlag.  Gerry was de schooi fiets en 
kreeg een vlag met Money Bag, Gerad was de bezemfiets met aan zijn pakkendrager een bezem en 
Ad was de volgfiets met een oranje vlag aan zijn pakkendrager.  Alle andere kregen een fietsvest met 
het logo van Levenslust. Omstreeks 9.00 uur vertrokken we met 26 personen richting Steensel.

De eerste stop was bij de Majorcabar in Den Dungen waar we genoten van koffie met gebak. Na 
ongeveer een half uur vertrokken we naar Liempde waar we omstreeks 12.30 uur arriveerde. Bij ’t 
Wapen van Liempde hebben we gebruik gemaakt van een lunch. Na ongeveer een uur stegen we 
weer op de fiets en hadden we onderweg nog een kleine rustpauze. Omstreeks 17.00 uur kwamen 
we bij Hotel Steensel aan, we hadden 64 kilometer gefietst.

Om 19.30 uur kregen we daar een diner aan geboden. Na het diner hebben we nog heerlijk zitten 
genieten op het terras, hier hebben we nog een quiz gedaan.

Zaterdag morgen werden we om 9.00 uur aan het ontbijt verwacht.

Na het ontbijt zijn we naar Eindhoven gefietst waar we een uurtje fanatiek curling hebben gedaan.

Daarna gingen we met de fiets we naar het Gilde van Wintelre. Hier hadden we een lunch, na de 
lunch  hebben we een jeu de boul toernooitje gedaan. Om 18.00 uur vertrokken we weer naar Hotel 
Steensel waar ons een heerlijk diner stond te wachten. Na het diner werden de winnaars bekent 
gemaakt van het fiets weekend, dit waren Marietje, Gijs, Ad en Tonnie. Deze kregen een kleinigheidje
aan geboden.

Zaterdag morgen vertrokken we na het ontbijt weer richting Maren kessel. We hebben onderweg 
diverse stops gehad de  lunch hadden we in Olland. Omstreeks 17.00 uur waren we weer in Maren 
kessel bij het Gilde paviljoen waar we de driedaagse afsloten met een buffetje en een drankje. In 
totaal hebben we ongeveer 170 kilometer gefietst.

We kunnen terug kijken op een geweldig gezellig  weekend die erg goed georganiseerd was.

Een bijzonder woord van dank aan Gerrie v Tuijl, Ad v.d Ven, Gerard  en Toon van Schijndel.

De foto’s van dit weekend staan onder het kopje foto’s.


